
Trachten de genese van deze identiteit na te gaan  
Proberen de oorsprong van deze identiteit te achterhalen          

De huidige toestand is het 
resultaat van opeenvolgende 
transformaties

De basis van het zelf staat vast 
maar veranderd door de ervaringen 
die de mens opdoet binnen zijn 
leven

De basis is deels het pakket aan 
genen, waarin bepaalde 
eigenschappen vastliggen en 
deels de vorming die de mens 
krijgt in zijn jeugdjaren.

Wat overigens niet betekend dat 
de mens ondanks zijn 
achtergrond niet in staat is 
bewust te kiezen tussen het 
goede en het kwade. 

Ethisch besef en bespiegeling:                   
vermogen tot verandering/
transformatie

Die ervaringen zijn belangrijke 
momenten in het leven waarop 
bepaalde beslissingen over het zelf 
worden genomen over wie we zijn 
en hoe we ons gedragen naar de 
buitenwereld toe

Een zelf zijn we alleen voor 
zover we ons bewegen in een 
ruimte vol vragen

De vragen die eens mens zich stelt over het 
leven, zijn identiteit en zijn plek binnen de 
tijd en de samenleving (tijdsgeest) bakent 
het kader af waarbinnen we ons leven 
invulling geven

De antwoorden zullen we altijd vinden 
binnen dat kader, op de horizon 
tussen het goede en het kwade. 
Waarbij we altijd zullen streven naar 
het goede, omdat dat wat goed is voor 
de mens bepaald word wat voor die 
persoon van doorslaggevend belang 
is, waar we gelukkig van worden

Waar we zoeken en vinden wat 
goed en kwaad

Horizon van goed en kwaad, de normen en 
waarden van een mens die onderhevig zijn 
aan de cultuur en tijd waarin we leven

Pas dan kan het vermeende 
vacuum van onze individualisme 
en hedonisme gereduceerde tijd

Omdat onze tijd en cultuur op 
het individu en op vervulling van 
het menselijk genot is ingesteld 
(consumptiemaatschappij) kan 
ons leven erg oppervlakkig zijn

De vragen die de mens zich stelt 
zijn leidraad voor de diepte en 
complexiteit die de mens nódig 
heeft (hogere natuur) om zijn 
leven betekenis te geven

Om die antwoorden te vinden moet we 
daarnaast onze morele wortels begrijpen: 
respect voor de mens zijn autonomie, de 
vrijheid om ons eigen leven te leiden en de 
erkenning en waardering voor en door 
anderen. Daarvoor is zelfinterpretatie nodig: 
de verhouding tot onszelf door middel van 
vraagstelling en spiegeling aan de 
buitenwereld. Rekening moet worden 
gehouden met de kwalitatieve 
belevingswijze door karakteristieke 
verschillen per individu. 

Daaruit ontstaat de zoektocht 
naar authenticiteit. Buiten uniek 
zijn als persoon is het niet het 
streven naar uniek handelen het 
doel, maar naar vanuit je 
oorsprong handelen, door trouw 
te zijn aan het zelf en zo te 
groeien

Door die oppervlakkigheid is de 
mens snel geneigd het goede te 
omschrijven als beperking van 
lijden en het vergroten en 
bevredigen van genot.

Worden opgevuld door die 
vergeten volheid om zo tot onze 
morele wortels door te dringen

De leegte die leven in 
oppervlakkigheid (lage natuur) 
schept kan worden opgevuld 
door te leven in de volledige 
complexiteit van de persoon die 
we zijn

Maar ook de zielsgesteldheid 
van de mens moet worden 
doorgrond en doorgelicht

Hoe het met de mens die je van 
binnen bent, je echte zelf, gaat. 
Niet alleen moet die die geheel 
gekend worden, maar ook moet 
die kunnen worden uitgelegd

Onze innerlijke gevoelens en 
gedachten zijn gekoppeld aan 
de wereld buiten ons, het is een 
wisselwerking. Alle capaciteiten 
en het potentieel die de persoon 
in ons bevat, wachten af op de 
ontwikkelingen buiten ons die 
de juiste tijd en juiste plek 
creëren, voor manifestatie.

Omdat mensen wezen met 
'innerlijke diepte' zijn

Buiten de delen van ons zelf die 
we naar buiten toe brengen en 
waar we zelf dagelijkse mee te 
maken hebben, is de mens een 
wezen met een bewustzijn dat 
autonoom denkend, voelend en 
creërend is, die stuk voor stuk 
uniek zijn

Heftige gevoelens, neigingen en 
angsten wachten innerlijk op 
expressie, evenals het 
ongezegde of het onbewuste 

Om die innerlijke diepte kenbaar 
te maken, opdat we doel geven 
aan ons leven en ons 
onderscheiden van anderen en 
kunnen communiceren moeten 
zij worden geuit

Dat door de praktijk van 
zelfervaring naar de oppervlakte 
moet worden gehaald

Hoe we die dingen uiten, 
wanneer en tegen wie moet 
worden ondervonden door 
levenservaring van ons zelf 

Ons denken zit binnen, de 
wereld is buiten

De gehele conditie van de ziel, 
het zelf zit binnen in ons maar 
we leven in een wereld die 
buiten ons is, waar we ons 
staande moeten houden

Het authentieke zelf als kwalitatief ideaal 
wat bereikt wordt door met precisie, 
intensiteit en zuiverheid te handelen, 
zonder onze morele wortels uit het oog te 
verliezen, te streven naar het goede

Trachten de genese van deze identiteit na te gaan:

De huidige toestand is het resultaat van opeenvolgende transformaties. Een zelf 
zijn we alleen voor zover we ons bewegen in een ruimte vol vragen, waar we 
zoeken en vinden wat goed en kwaad is. Pas dan kan het vermeende vacuüm van 
onze individualisme en hedonisme gereduceerde tijd worden opgevuld door die 
vergeten volheid, om zo tot onze morele wortels door te dringen. 

Maar ook de zielsgesteldheid van de mens moet worden doorgrond en 
doorgelicht, omdat mensen wezens met ‘innerlijke diepte’ zijn. Heftige 
gevoelens, neigingen en angsten wachten innerlijk op expressie, evenals het 
ongezegde of het onbewuste dat door de praktijk van zelfervaring naar de 
oppervlakte moet worden gehaald. Ons denken zit binnen, de wereld is  buiten.


